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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: info.pgajp@gmail.com 

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
   E-mail: diaconie.pgajp@gmail.com 
 
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  6 juli: 10.00 uur: Ds. E. Bouman; Stavenisse 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
13 juli: 10.00 uur: Prof. C. Vonck; Brasschaat 
 1e collecte: Dabar 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
20 juli:  10.00 uur: ……….. 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
27 juli: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  3 augustus: 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
10 augustus: 10.00 uur: Ds. A. Ravensberg; Steenbergen 
 1e collecte: Zomerzendingscollecte 
 2e collecte: onderhoud 
 Deurcollecte Diaconie  
 
17 augustus:  10.00 uur: Mevr. I. Bakker; Middelharnis 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
Vervolg preekbeurten en collectes z.o.z. 
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24 augustus: 10.00 uur: Ds. A. van Rooijen; Noordeloos 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
31 augustus: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  3e collecte: Zending 
  KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
  
 7 september: 10.00 uur:……….. 
  1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
KERKBLAD 
Kopij voor het volgende, september, kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 30 augustus. 
Allen een fijne vakantietijd toegewenst. Of u nu op reis gaat of thuis 
blijft. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
  
VAKANTIE. 
Voor de kinderen die op school zitten is dit de laatste week voor de 
vakantie. Fijn om even uit je dagelijkse ritme te zijn en niet elke dag 
naar school te hoeven gaan, en, als je in de bovenbouw zit of op de 
middelbare school, geen huiswerk te hebben als je eindelijk thuis 
bent. Ik hoop dat iedereen van een welverdiende vakantie geniet. 
Wanneer dit kerkblad uitkomt, zijn Cees en ik al weg. Van maandag 
29 juni t/m zondag 27 juli heb ik vakantie. Verdeeld over die vier 
weken gaan we drie weken weg, eerst naar het Zwarte Woud, 
daarna naar Sauerland, om er nog een week in Nederland aan vast 
te knopen, waar onze kinderen welkom zijn en voor een deel ook 
inderdaad komen, inclusief kleindochter. Ik neem een aantal boeken 
mee, waar ik in die weken, wanneer ik even niet in de actieve stand 
hoef te staan, hoop tijd voor het hebben. De titels zijn: “Durf moedig 
te zijn op beslissende momenten”, “Religie in beeld”, “Te gast in de 
kerk”, “Nooit heb ik niets met U” en “Dubbelganger". De schrijvers 
kunt u zelf googelen. In de periode dat ik weg ben, nemen twee 
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collega’s uit omliggende gemeentes waar. Als jullie om welke reden 
ook contact willen hebben met een predikant (en dat hoeft echt niet 
alleen in een crisissituatie), neem dan contact op met Rien of Sylvia. 
 
TER INSPIRATIE VOOR IN DE ZOMER 
Ooit heb ik een klein en dik boekje gekocht met allerlei gebeden, 
voor verschillende tijden en gelegenheden. Er staat een prachtig 
gebed in over de vakantie, dat ik met jullie wil delen, ter inspiratie de 
komende weken: 
Gebed voor de vakantie 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even kan losmaken uit het gareel van de zorg en 
verantwoordelijkheid, 
dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken, 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
Geef mij een hart, God, dat, klein als een kind, 
de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe 
horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in een 
ondergaande zon. 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 
en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien als de morgen 
begint. 
Geef mij een hart, dat nog op uitkijk staat naar vreemde mensen en 
andere dingen 
en gelukkig is, om hun anders-zijn. 
Geef mij een hart dat nog kan spelen, 
en alles kan vergeten bij een bal in het water of een kind in het zand. 
Geef mij een hart, God, een open hart en open handen 
om naar de mensen toe te gaan, te luisteren naar hun verhalen 
en te snoepen van hun vriendschap, als de avond valt. 
Geef mij een hart, dat uitnodigt – als een rustbank in de lommer – 
iedere voorbijganger, iedere mens langs de baan. 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden 
zonder woorden. 
Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar Uw 
oneindigheid. 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, op die 
zevende dag, 



6 
 
toen alles weer goed was, wat Gij had gemaakt. 
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen, of mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp 
zal zien, 
of ik de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, 
of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, en dan is het feest 
begonnen. Amen. 
VOORUITBLIK 
Ook volgend seizoen willen we samen kerkzijn, zo, dat Gods 
Koninkrijk in onze gemeente zo af en toe al een beetje zichtbaar 
wordt, in wat we voor elkaar en voor de wereld waarin we leven 
betekenen. Wij zijn Jezus’ handen en voeten hier op aarde. Het 
jaarthema van de landelijke kerk is in het seizoen 2025/2026 “Kijk, 
laat je verrassen door het werk van Gods Geest”. Ik hoop dat we ons 
inderdaad laten verrassen en dat het ook verrassend is, wat we 
merken van de heilige Geest. 
PREEKNABESPREKING ZONDAG 12 OKTOBER 11.00 UUR 
In het voorjaar heb ik een oproepje gedaan via het Kerkblad voor 
enthousiastelingen om een gespreksgroepje te starten. Hoe vaak we 
bij elkaar komen en waar het over zou kunnen gaan, zou ik met de 
belangstellenden bespreken. Het doel is om ons geloof te verdiepen 
en verrijken. Er is geen reactie op gekomen en ik heb geen tijd 
gehad om verdere actie te ondernemen. In het jaargesprek dat ik 
onlangs had met 4 gemeenteleden, werd ik op het idee gebracht om 
te beginnen met een preeknabespreking. Dan zijn we als gemeente 
toch al bij elkaar en dan is het natuurlijk geen enkele moeite om, met 
een kop koffie, een klein uurtje na te praten over de dienst. Dat wil ik 
organiseren op zondag 12 oktober.  
Zet het in je agenda en wees welkom. 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
09-07-1948. Dhr. J. Quist. Noordweg 6 4675 RP A.J.P. 
17-08-1942. Mevr.C.J.C. Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675RN 
                                                                                          A.J.P.   
25-08-1950. Mevr.J.M. Verboom-de Vries. Stationsstraat 17 
                                                                 4675 CG Sint Philipsland 
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen Gods zegen toegewenst 
over uw nieuwe levensjaar en een gezellige verjaardag 
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ROOSTERS 
                    Oppasdienst         Kindernevendienst          Deurcollecte 
  6 juli    Babette en Annemiek     Mariella                       In de kerk 
13 juli           Corrie                      Wendy                         Joep 
20 juli           Sylvia                      Natalie                          Marit 
27 juli           Leontine                  Heleen                         Julia  
  3 aug.        Erna                         Wendy                         In de kerk 
10 aug.        Judith                       Heleen                         Jop 
17 aug. Babette en Annemiek     Natalie                         Marco 
24 aug.         Corrie                      Mariella                        Pieter 
31 aug.         Sylvia                      Wendy                          In de kerk 
  7 sept.        Leontine                  Heleen                          Gilles 
 

ROOSTER KERKTAXI 
  6-7 Sylvia                                    
13-7 Martijn-Joke             Voor info over de kerktaxi kunt u 
20-7 Sjaak                        tot zaterdagavond bellen naar 
27-7 Bram                         Sylvia Reijngoudt 
  3-8 Sylvia                            0167 573717  /  06 28755011 
10-8 Martijn-Joke 
17-8 Sjaak 
24-8 Bram 
31-8 Sylvia 
  7-9 Sjaak 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In juli zal Meta de bloemen verzorgen, in augustus Wendy en in 
september staat Riet op het rooster 
 
STARTZONDAG 14 SEPTEMBER 
Op 14 september hopen we met elkaar de Startzondag te houden. 
Het is nog ver weg, maar daardoor hebben we wel wat tijd om op 
deze bijzondere dag iets te organiseren. Het idee is om na de dienst 
een high-tea met elkaar te houden. We denken dan aan zoete of 
hartige dingen, broodjes, fruit enz. Alles mag. Zou u of jij ons daar 
misschien mee willen helpen? Vindt u of jij het leuk om iets te maken 
(of kopen)? Geef dit dan voor 1 augustus door per email 
(info.pgajp@gmail.com) of met een appje (0628755011) naar Sylvia 
Reijngoudt. Wij horen dan heel graag wat u meeneemt en voor 
hoeveel personen. Alvast heel erg bedankt! 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 19 juni. Rien heette iedereen welkom 
en leest Prediker 3 voor. Dit stuk tekst gaat over dat alles zijn eigen 
tijd heeft. Elke dag en elke tijd heeft zijn eigen bedoeling. Rien gaf 
hierover een samenvatting en ging ons voor in gebed. 
We bespreken altijd eerst alle zaken rondom jeugd en jongeren. We 
willen u alvast vragen om wat spulletjes te verzamelen voor de “actie 
Schoenendoos”, welke in het najaar van start gaat. Het verzamelen 
van klein speelgoed en knuffels is nu al mogelijk. 
Fanny van Strien heeft aangegeven dat ze stopt als leidster van de 
kindernevendienst. Dit vinden wij erg jammer. Ze heeft altijd heel 
veel voor de kinderen en de projecten gedaan. We willen je hartelijk 
bedanken voor al het werk dat jij hebt gedaan! 
We nemen de notulen en de actielijst door van vorige vergadering. 
Deze worden goedgekeurd. 
Wij zijn druk met het verzamelen van alle gegevens voor het 
aanvragen van de VOG voor alle vrijwilligers. Wanneer u binnen 
onze gemeente contact heeft met kinderen en/of ouderen, zal u via 
de mail een verklaring moeten tekenen. Deze verklaring wordt naar 
u toe gemaild. U hoeft daar niks voor te doen. D.m.v. uw DigiD zult u 
deze verklaring dan ondertekenen. 
Er wordt een stuk over Veilige Kerk toegevoegd in onze beleidsplan. 
Dit nieuwe stuk is nu officieel vastgesteld. 
Dit jaar zullen we ook Protestantse Gemeente gaan heten. Hierdoor 
hebben we sinds kort ook een ander email adres, namelijk: 
info.pgajp@gmail.com. De diaconie heeft nu ook hun eigen 
emailadres, namelijk: diaconie.pgajp@gmail.com. 
We evalueren de gemeenteavond. Deze werd gehouden op 27 mei. 
De notulen van deze vergadering zijn gemaakt en op te vragen bij de 
scriba, via email info.pgajp@gmail.com. 
De ingekomen post en mail wordt besproken: 
- Brief van de Heemkundekring over het openstellen van onze kerk  
  op “Open Monumentendag”. We hebben hier nog geen besluit over    
  genomen. 
- Uitnodiging voor een kerkenavond op 26 juni in Bergen op Zoom.    
   Het ging over “Samen aan de slag met Armoede”. 
- Er is een “Samenwerkingsovereenkomst Veilige Kerk” getekend  
  met de ring Schouwen-Duiveland/Tholen/Sint Philipsland. We  
  hebben nu officieel een samenwerking met hen m.b.t 
  vertrouwenspersonen. 
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- We ontvingen de nieuwsflits van juni van de Classis 
- We ontvingen een uitnodiging voor een Classis avond op 25 juni 
Rien Tichem is in september 2025 aftredend en niet herkiesbaar. Dit 
betreuren wij maar respecteren zijn keuze. We zijn dankbaar voor al 
het werk dat hij voor de kerk heeft gedaan. 
Dit betekent wel dat wij nu op zoek moeten naar een nieuwe 
ambtsdrager. U bent in de gelegenheid om schriftelijk namen in te 
dienen via de mail of via een brief in de brievenbus. 
Agenda:   14 september Startzondag 
                 12 oktober Preeknabespreking ds van der Zwaag (11u) 
Iedereen een mooie vakantie gewenst.  
Met vriendelijke groeten van de kerkenraad. 
 
OP VERZOEK GEPLAATST en UIT DE GEMEENTE 
 
Dhr. Stoffel Nuijens staat op de wachtlijst voor een urologie operatie. 
De voorlopige planning is half juli. We wensen hem veel sterkte toe. 
 
Er zijn meer mensen die wachten op een operatie maar die willen 
liever niet met name genoemd worden. Ook hen wensen wij sterkte. 
Ook aan anderen die kampen met ziekte of ongemak denken wij in 
deze dagen. Juist in de vakantietijd zijn er mensen die misschien 
weleens vergeten worden of zich eenzaam voelen. Met elkaar 
voelen we ons verantwoordelijk. Dus mocht u iemand weten die 
misschien vergeten wordt, geef het door.  
 
 
MEE- LEVEN 
 
Laten we meer lachen en 
meer complimenten delen. 
Meer mooie moppen tappen en 
meer lieve mailtjes mailen. 
 
Laten we meer knipogen, 
meer schouderklopjes geven. 
Meer bidden en bemoedigen, 
meer mededelend leven!  
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Vanuit de Zwo/ Diaconie  
 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.  
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:  
Help de kerk in het Midden-Oosten te overleven  
Achtergrond  
Daar waar de kerk ooit begon, vecht ze nu om te blijven bestaan. 
Oorlog, armoede en onzekerheid dwingen steeds meer christenen 
om te vertrekken uit het Midden-Oosten. Kerken raken leeg. En dat 
terwijl hun aanwezigheid juist nú zo hard nodig is. Geef voor hun 
voortbestaan!   
“De kerk doet wat ze kan. We helpen mensen, maar zonder jullie 
steun kunnen we ons werk niet doen”, zegt een predikant uit het 
Midden-Oosten. Gelukkig zijn er ook christenen die niet opgeven. 
Tegen de stroom in blijven ze, en samen met hun kerk doen wat ze 
kunnen: onderdak bieden, voedsel uitdelen, hoop geven. Zo bouwen 
ze aan vrede: “De kerk wil geen vijandigheid, maar enkel bijdragen 
aan een betere wereld”, zeggen de kerken in het Midden-Oosten.  
Met de campagne ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ 
ondersteunt Kerk in Actie kerken altijd en overal in Libanon, Israël, 
Palestina, Syrië en Egypte  
Kerken in deze landen hebben een unieke plek in de samenleving. 
Ze zijn betrokken bij medische en psychosociale zorg, onderwijs en 
levensonderhoud. Het uitgangspunt daarbij is altijd en overal dat er 
niemand wordt uitgezonder van de hulp die zij bieden.    
Voor de campagne ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten' is jouw 
steun onmisbaar. Geef daarom voor het voortbestaan van kerken in 
het Midden-Oosten, zodat zij hun unieke en levensreddende werk 
kunnen blijven doen. Dit kunnen zij doet met uw/jouw gift:   
€ 20 – schoolspullen dekens en hygiënematerialen voor een kind   
€ 35 – medische behandeling van een kind   
€ 125 – psychosociaal hulptraject voor een kind   
€ 170 – maandlang eerste levensbehoeften voor gezin met 3 
kinderen.  
Help mee! Laat kerken in het Midden-Oosten niet alleen staan. Help 
mee om deze eeuwenoude kerken overeind te houden – als plekken 
van geloof, hoop en liefde. Giften voor de campagne ‘Versterk de 
kerk in het Midden-Oosten' kunnen worden overgemaakt via 
rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Versterk de 
kerk. Of doneer online.   
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Zomerzendings collecte  op 10 augustus 
 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, 
brandstof en elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen 
voor.  
Cubaanse kerken bieden hoop  
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale 
hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theologisch 
onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische 
vaardigheden leren. Zij geven hoop via bijbelstudies, thuiszorg en 
maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen in 
hun dagelijkse strijd om het bestaan.  
Op zondag 10 augustus word er gecollecteerd voor de 
zomerzending, deze is bestemd voor dit project in Cuba.  
  
Lied: U kunt verwoeste muren herstellen (uit Petrus in het land).  
 
Nehemia hoorde dat Jeruzalem was verwoest.  
Hij was heel verdrietig en riep zijn hele volk op om Jeruzalem weer 
op te bouwen,  
omdat de muren van Jeruzalem verwoest waren.  
We hebben het over U God,  
U kunt verwoeste dingen opbouwen.  
U kunt verzoening brengen.  
U kunt verwoeste muren herstellen.  
U kunt bergen verzetten.  
U kunt gebroken harten weer heel maken.  
We hebben het over U, God.  
Dit verhaal gaat over Nehemia,  
maar zelf ben ik ook een Nehemia.  
Laten we allemaal opstaan,  
werken en ons verzoenen.  
Laten we opstaan om te bouwen  
aan de toekomst.   
Laten we opstaan en werken.  
Laten we opstaan en bidden.  
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Dabar oproep  
  
Voor de week van (26 juli- 2 augustus) hebben we slechts 3 opgaves 
van dabaristen. Deze jongeren kunnen wel wat praktische hulp 
gebruiken:  
We zijn op zoek naar tieners (12+) of volwassenen die een ochtend 
willen helpen met de kinderclub. (voorbereiding is niet nodig- alleen 
helpen met knutselen is genoeg)  
We zijn op zoek naar mensen die willen koken voor het Dabarteam.  
Heb je altijd al eens achter de poppenkast willen zitten? Dan is dit je 
kans!  
Wil je een sportieve avondactiviteit meedoen?  
Meldt je dan aan via dabarstavenisse@hotmail.com of stuur een 
appje naar Alita van Wijk 06-15852407  
 
 
GETELDE COLLECTEN OP 4 JUNI. 
 
                                       Cash    totaal bonnen       totaal collecte          
Kerk €  275,60 € 295,50 € 571,10 
60+ middag 126,50  126,50 
Missionair werk 40,00 46,50 86,50 
Onderhoudsfonds 279,25 439,50 718,75 
Diaconie 111,21 205,50 316,71 
Zending deur 66,25 139,50 205,75 
Dabar 70,60 50,00 120,60 
Gift tbv kerk 50,00  50,00 
40 dagen tijd 83,35 82,00 165,35 
Begrafenisdienst dhr 

        L. Bolier 60,75 13,00 73,75 
Paaskaars 70,00  70,00  
Bijdrage leden koor 130,00  130,00 
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Geef een schat 
 

voor kinderen in nood. 

 

Eind oktober hopen we weer vele dozen te 

kunnen inleveren.  

Je kunt alvast beginnen met dozen te 

bewaren, versieren en eventueel te vullen. 

      

Na de zomer komen we hierop terug. 

Kijk op de website: 

https://schoenendoosactie.nl/ 

 

!!!! Knuffels inzamelen 
De maanden juli & augustus willen  

we vragen aan de kinderen & U 

om alvast knuffels te verzamelen en  

deze mee te brengen naar de kerk. 

De knuffels en puzzels zijn bestemd  

voor in de schoenendoos! 
 

https://schoenendoosactie.nl/
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                        HANDEN 

 
     Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen. 
 
    De hand die met aandacht wast 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
 
    Geen mens kan leven 
zonder die hand, 
die teder is, 
die behoedt, 
die beschermt 
en bemoediging uitstraalt. 
 
   Tot het einde toe 
verlangt de mens naar die hand, 
totdat er die andere Hand is, 
die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, 
die alle tranen wist. 
 
    Tot die tijd 
kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen, 
en handen en voeten geven 
aan de liefde  
die onmisbaar is. 
 

Marinus van den Berg   
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
  


